
sAmen Leren Geloven: samen denken  ↔  samen beleven  ↔  samen doen 

 

  
 
 

 

 
We gaan in gesprek met de gasten die zijn meegekomen naar de kindernevendienst. (à la het spel Kaarten op 

Tafel). 
 
Voorbereiding: 

 Maak van te voren een keuze uit de kaartjes. Welke passen bij jouw groep? Hoeveel heb je er nodig? 
 Print de pagina’s met vragen en afbeeldingen uit.  
 De vraagkaartjes kun je met een voor- en achterkant maken. Op de voorkant staat de categorie, 

waardoor je ze eenvoudig kunt selecteren.  

 Je kunt natuurlijk ook zelf vragen en plaatjes toevoegen. 
 Snijd of knip er kaartjes van. 

 

Het gesprek: 
 Verdeel de kinderen en volwassenen in groepjes van 4, maximaal 5, personen.  
 Laat ze kort met elkaar kennismaken. De volwassene kan vertellen wie hij of zij is: de vader van… 
 Geef elk groepje een aantal beeldkaartjes en vragenkaartjes.  

 Laat iemand uit het groepje een vraag voorlezen.  
 Elke speler zoekt een beeldkaart uit die bij zijn of haar antwoord past.  
 Om de beurt vertellen de spelers waarom ze deze kaart hebben uitgekozen.  
 Doe het eventueel eerst een keer voor. 

 
 
Op de kaartjes staan de volgende vragen: 

 Kies  een kaartje van een Bijbelverhaal dat je mooi vindt. Waarom vind jij dit verhaal mooi? 
 Kies een kaartje van iets uit de natuur dat je mooi vindt. Vertel eens over God die de natuur heeft 

gemaakt. 
 Waar word je verdrietig van? Wat doe je dan? Kan God jou helpen en hoe dan? 

 Waar word je blij van? Kun je vertellen waarom? 
 Waar voel je je dicht bij God? 
 Wat vind je leuk om te doen? 
 Wat maakt je aan het lachen? 
 Waar lees je graag over? 
 Wat zou je graag aan anderen geven? 
 Bid je wel eens? Wat betekent bidden voor jou? 

 Wat heb jij te geven aan de mensen om je heen? 
 Waarmee maak jij mensen blij? 
 Wat leer je van je ouders? 
 Wat is het mooiste wat je ouders jou hebben meegegeven? 
 God zegt: “Noem Mij maar Vader”. Wat stel jij jezelf hierbij voor? 
 Aan welk verhaal uit de Bijbel denk je vaak terug? 

 

 

Op de kaartjes staan de volgende afbeeldingen: 
 Bijbelverhalen (3 x 8 afbeeldingen) 
 Herkenbare situaties (3 x 8 afbeeldingen) 
 Natuur (8 afbeeldingen) 
 Symbolen (8 afbeeldingen) 

 Werken van barmhartigheid (8 afbeeldingen) 
 
 

 
 
 
 

De afbeeldingen zijn afkomstig van:  
 Godsdienstonderwijs.be http://www.kuleuven.be/thomas/page/fotodatabank/  
 Gratis Bijbelplaatjes http://www.freebibleimages.org/illustrations/  

 Emoties blij https://www.pinterest.com/dubbelzes/blij-lekker-in-je-vel-spelnl/  
 Emoties overige https://www.pinterest.com/dubbelzes/emoties/  
 Natuur http://www.wallpapers-achtergronden.blogspot.nl/  
 Google-afbeeldingen 
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